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Voor de Aidswezen van Zambia 

De eerste nieuwsbrief 

“Voor wie geduld heeft, komt alles op tijd.” Een mooi Afrikaans 

spreekwoord, maar sommige mensen hebben wel heel erg veel 

geduld moeten hebben voordat deze eerste nieuwsbrief van “Joy of a 

Toy” hun kant op kwam. Van nu af aan verschijnt de nieuwsbrief elk 

kwartaal. Bijdragen (literair en financieel) zijn van harte welkom. Stuur 

ze naar het adres dat je op de laatste pagina vindt.  

Wie wij zijn 

Wij zijn een actiegroep die probeert iets te doen aan de problemen 

van de Aidswezen in Zambia. Er zijn nu bijna een miljoen 

weeskinderen in Zambia. Die verder moeten leven zonder vader en 

moeder. Zij vermoeden niets van hun sterven. Zij zijn onschuldig in 

deze zo onbegrijpbare wereld. Wij proberen die wereld te 

veranderen. Je kunt de wereld pas begrijpen als je hem verandert.  

 

In 1990 zijn we in het klein begonnen: Arie van Kooten schreef 

rondzendbrieven vanuit Zimbabwe en Ger Limpens verkocht die aan 

iedereen die een hart voor Afrika heeft. Van de opbrengst werden de 

allerarmsten van Kalwala’s Village in het noorden van Zambia 

ondersteund. Nu pakken we het grootschaliger aan: we proberen 

zoveel mogelijk fondsen te werven om de Aidswezen in de streek 

rondom Kalwala een toekomst te geven. Tot nu toe hebben we een 

weeshuis, een school en een kliniek gebouwd. 

 

http://home.wanadoo.nl/gerlimpens
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Sampa 

De jongste van 

de 20 wezen 

In het voorjaar van 2002 is er een comité gekozen van 18 

afgevaardigden uit de dorpen Kalwala, Muswema en Mweye. Deze 

groep bestaat uit 12 mannen en 6 vrouwen. In april 2002 is begonnen 

met de bouw van de slaapzaal voor 20 Aidswezen. Dit “Sleeping 

Hostel” bestaat uit een gebouw met vier slaapkamers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sleeping Hostel 

 

Direct daarna is begonnen met de bouw van het Community Centre 

met daarin opgenomen twee guitige klaslokalen en een kinderverblijf. 

Het Centre is in februari 2003 gereedgekomen. Het Centre is voorzien 

van een zonnepaneel maar ontbeert nog stromend water. In januari 

2004 is de officiële opening geweest. De school en kinderverblijf 

worden bezocht door meer dan 160 leerlingen hetgeen betekent dat 

er nu al ruimtegebrek is. “Joy of a Toy” zal binnenkort beginnen met 

het bouwen van extra klaslokalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Community Centre 

 

Onlangs is ook de kliniek gereedgekomen. Deze zal in juli feestelijk 

geopend worden. Iedereen is uitgenodigd! 
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Leah Chewe 

De opening 

Een verslag uit de eerste hand: 

 

Mijn naam is Diana van Kooten-Kalwala. Ik ben geboren in Zambia en 

ik ben in Nederland sinds 1982. Mijn man, Arie, en ik hebben 8 

kinderen, waaronder 4 Zambiaanse adoptiekinderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben in december naar Zambia geweest om het Kalwala Community 

Centre officieel te openen. De opening was heel leuk en heel 

succesvol. De wezen, mijn twintig kinderen, waren erg trots op jullie. Ze 

zenden hun groeten en ze bedanken jullie zeer. Ze vragen ook of jullie 

hen misschien een keer komen bezoeken in Zambia.  

 

Er zijn nu vijf leerkrachten die elk van Joy of a Toy een salaris 

ontvangen van ongeveer 50 euro in de maand. Ook zijn er twee 

vrouwen in dienst die de weeskinderen verzorgen. Op deze manier 

proberen we iets voor de kinderen van Zambia te doen, want zij 

kunnen het ook niet helpen dat het land gebukt gaat onder de Aids-

epidemie.  

 

Er zijn nu bijna een miljoen Aidswezen in Zambia. En die hebben onze 

hulp hard nodig. Want er bestaat geen derde wereld. Er is maar één 

wereld. En elk kind in die wereld heeft het recht om te leven. Het gaat 

niet om wat je hebt. Het gaat om wat je doet. Luister naar je hart. En 

kijk hoe blij en hoe sterk onze weeskinderen in Kalwala’s Village 

ondanks alles nog steeds zijn. 
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De sponsors 
 
Op deze plek willen wij onze sponsors bedanken: 

Vastenaktie Schiedam Noord  

NCDO  

Alcontrol Laboratories 

Docenten en studenten van Pabo Thomas More 

Wereldwiskunde Fonds 

De giften 
 Hoogtepunten van het afgelopen kwartaal:  

Rein en Heleen hebben een liedjesboek gemaakt en verkocht. 

Dat bracht meer dan 100 euro op. Fantastisch dat kinderen aan 

andere kinderen denken! 

  

Tijdens de kerstviering op Pabo Thomas More werd er weer 

gecollecteerd voor Joy of a Toy. De docenten van de pabo, die 

geen kerstpakket kregen, hebben desondanks een formidabel 

bedrag geschonken. 

 

De lezing voor de vrouwenvereniging van Naaldwijk op 16 februari 

bracht ook het nodige op. 

 

En dan zijn er nog alle individuele giften. Allemaal reuze bedankt 

namens de wezen van Kalwala’s Village. 

 

De “sponsor-thermometer”: 

Leerkrachten:    4 sponsors (€ 50,- per maand) 

Wezen:    7 sponsors (€ 10,- per maand) 

Leerlingen:  8 sponsors (€   5,- per maand) 

Je ziet het: we hebben nog veel sponsors nodig; vooral voor de 

wezen en de leerlingen.  

 

 

Gironr. 2266520 

Joy of a Toy 

Boomstede 465 

3608 BH  Maarssen 
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